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Beste lezer, 
 
Voor je heb je nummer 5 van deze serie van 7 magazines.  
 
 
Het thema van deze week is vrienden en vrije tijd .  
Wat vindt je kind interessant in zijn of haar vrije tijd en hoe kun of wil je als ouders daar in 
sturen? 
In dit nummer vind je reacties van ouders op dit onderwerpé Dit zijn reacties die in 2016 
online werden gegeven 
 
Ik wens je met dit nummer veel leesplezier en denk- en gespreksstof. 
 
Volgende week een bijzonder nummer over Als het anders gaat. Het loopt in het leven niet 

altijd zoals je had gewenst. In nummer 6 vind je daar verhalen over 
 

 
 

Wie ben ik?  
Ik ben Jacqueline Schilling (50). Ik ben getrouwd met Eduard en moeder van 4 
zoons. De oudste is 29 en de jongste alweer 24. 
Ik zou willen dat ik hier nu neer kon zetten dat ze allen in de Heer leven, maar dat 
is helaas niet zo. Geloof en kerk zegt hen niet alle 4 evenveel meer.  Verwacht van 
mij dus geen succesverhaal in de zin   van : ñDoe dit en alles komt goedò. 
Wat ik wel bied is mijn kennis, ervaring en geloof in het feit dat God nooit loslaat. 
Ook niet als jij het als ouder weleens lastig vindt. 

Vanuit mijn Masteropleiding Social Work heb ik me ontwikkeld tot ouderschapsdeskundige. Wil je 
meer lezen over mijn professionele achtergrond kijk dan even hier  of hier  .  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://nl.linkedin.com/in/jacqueline-schilling-msw-6a7a9015
http://christelijkouderschap.nl/over
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Vriendschappen 
 

 
Het leven buiten je gezin wordt voor je puber steeds belangrijker. In de jaren 
hiervoor was het gezin het belangrijkste punt voor je kind. In de puberteit vergroot 
hij zijn wereld. 
En zo hoort het ook. 
 
Leeftijdsgenoten gaan een steeds belangrijker rol spelen in de vorming van ideeën, 
smaak en tijdsbesteding. Het is voor een puber belangrijk om bij zoôn groep 
(peergroup) te horen. 
Je puber leert in zijn vriendengroep 
rekening houden met anderen, luisteren 
naar 
andere meningen, zijn eigen standpunt 
handhaven, oplossen van conflicten. 
Zaken die in je gezin natuurlijk ook aan de 
orde waren, maar waar hij nu zelf voor 
moet zorgen. Hij zal nu zijn eigen mening 
moeten vormen en niet meer terug 
kunnen vallen op ñja maar mijn ouders 
zeggené.ò 
 

Jouw rol als ouder 
 
Voor jou als ouder is het misschien wel even slikken. Het kan echt voelen alsof je 
een stapje terug moet doen. Je kind vindt opeens van alles stom aan wat je doet. 
Bij zijn vrienden thuis is alles veel beter, leuker, cooler etcé 
Bij welke groep sluit je kind zich aan? Bij vrienden uit de kerk, of gaat ze om met 
een groep jongeren die niets met het geloof hebben. En heb je daar als ouder nog 
enige invloed op? 
Vragen die je als ouder van een puber flink bezig kunnen houden. 

 
Gesprek 
 
Je kunt als ouder het gesprek gaande houden. Dat is zo ontzettend belangrijk. 
Besef dat de groepsdruk in deze periode belangrijk is. Zelfs zo belangrijk dat het er 
toe kan leiden dat pubers dingen doen die eigenlijk over hun eigen grenzen gaan. 
De angst om buiten de groep te komen staan telt zwaarder dan hun eigen 
overwegingen. 
Als ouder kun je je kind weerbaar maken door thuis (al voor de puberteit!) te praten 
over deze zaken. 
Zaken als: Wat doe je wanneer iedereen zegt dat je best een keer kunt blowen, 
maar je dit zelf eigenlijk helemaal niet wil ? Of de hele groep is tegen een 
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klasgenoot, pest je dan mee? 
 

 
 

ñFouteò vrienden 
 
Vriendschappen zijn niet alleen maar leuk. Als ouders kun je soms ook ervaren dat je kind 
ñfouteò vrienden heeft. Vrienden die een negatieve invloed op je kind hebben. Die alles 
doen waarvan jij denkt dat het niet ok is. Wat doe je daar als ouder nu mee? Je invloed is 
immers een stuk kleiner dan toen je je kind nog naar speelafspraakjes bracht. 
 
Probeer als ouder op een rustige en niet veroordelende manier 
hierover in gesprek te komen met je kind. Er bestaat een grote 
kans dat je puber zich in zoôn groep eigenlijk zelf ook niet lekker 
voelt. Door niet te veroordelen hoeft hij zijn vrienden niet te 
verdedigen en ontstaat er misschien ruimte voor een gesprek 
over zijn plek binnen die groep. 
Verbieden om met bepaalde jongeren om te gaan is niet echt 
een reële optie, tenzij je constant in de buurt van je puber 
bentéMaar probeer op de hoogte te blijven zodat je hulp in kunt 
schakelen wanneer dingen echt uit de hand lijken te lopen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan school, een jongerenwerker of 
andere ouders. 

 
Geen vrienden 
 
Zoals eerder gesteld, vriendschap is in de puberteit enorm belangrijk. Maar wat 
wanneer je kind geen vriendschappen lijkt te hebben? Dit kan ook binnen de kerk 
zo zijn. Je kind kan ook daar de aansluiting missen. 
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Ga eerst eens na of dit echt zo is. Of ligt dit misschien aan het feit dat jij een ander 
beeld hebt van vriendschappen dan je kind? Is vriendschap voor jou uren samen 
op je kamer zitten kletsen? Of samen uitgaan? 
 
Misschien heeft je kind op school of in de kerk wel vriendschappen, misschien 
onderhoudt hij die via social media en is dat genoeg voor hem. 
Maar het kan ook zijn dat jouw kind wel vrienden zou willen hebben, maar er niet in 
lijkt te slagen om die vriendschappen op te doen. Ook hier geldt: ga in gesprek. 
Doe dit op een open manier, wees nieuwsgierig naar wat er bij jouw kind speelt. 
Probeer samen over mogelijke oplossingen na te denken. Is er een sportclub, of 
een andere gelegenheid waar hij leeftijdsgenoten kan ontmoeten ? Door 
bijvoorbeeld een cursus te volgen ontmoet je al snel mensen met dezelfde 
interesses. 
 
Blijft dit moeilijk denk dan eens aan een sociale vaardigheidstraining, deze worden 
vaak via school aangeboden en anders kunnen ze je zeker betrouwbare adressen 
geven waar je terecht kunt.  
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Vullen christelijke jongeren hun 
vrijetijd anders in? 

 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de hobby's van christelijke jongeren niet 
(veel) verschillen van jongeren zonder christelijke achtergrond. 
Onder christelijke jongeren wordt bijvoorbeeld wel iets meer zelf een instrument 
bespeeld. En misschien zullen sommige jongeren de club van de kerk als 
hobby noemen ;) 
Maar wat doe je bijvoorbeeld als de voetbalvereniging in je dorp in de 
zondagscompetitie speelt? Of wanneer de sport alle tijd opslokt en je als gezin 
bijna niets meer gezamenlijk kunt doen. welke afweging maak je dan? 
Een hobby waar je als christen misschien anders tegenaan kijkt is het gamen. 
daarover kun je in nummer 3 meer lezen. 
 

Hoe denken ouders bijvoorbeeld over sporten op zondag? 
@ Sporten op zondag; in principe niet. Mocht het een keer gebeuren dan is dat 
niet zo'n probleem, maar de zondag proberen we vrij te houden van welke 
verplichting dan ook. 
@Bij grote uitzondering. Kerk gaat voor het sporten bedoel ik 
@ sporten op zondag hebben we nog niet bij de hand gehad, maar ik ren wel 
eens op zondag en we zwemmen wel eens op zondag. Als het clasht met de 
kerk en het zou structureel zijn, zou het niet mogen. Wel als het een keer iets 
eenmaligs is. 

http://christelijkouderschap.nl/wp-content/uploads/2018/03/magazine-3-2018.pdf
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De muziekkeus van je kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Muziek en jongeren: het hoort gewoon bij elkaar. De muziek 
die je in je tienertijd veel luisterde houdt altijd een speciale 
plek. Het maakt onderdeel uit van het ontwikkelen van je 
identiteit. 
 
De tijd dat Elly en Rikkert enthousiast in de cd speler 
werden gelegd is vaak wel voorbij. En welke muzieksmaak 
ontwikkelt je kind dan? 
Hoe ga je daar als ouders mee om? 
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Een aantal reacties van ouders: 
 
@ Verbieden niet maar we bekijken wel samen wat de songtekstenbetekenen. En 
sommige expliciete liedjes zetten we zelf af als we ze horen 
@ Ik weet nog dat ik zelf als tiener muziek luisterde die door mijn ouders niet gewaardeerd 
werd. Het verbieden wekte in mij als puber een enorme rebellie op. Wanneer je een open 
gesprek kunt houden met je kind hierover raad ik dat het meest aan. Erken de 
onderzoekende houding en ga samen met het kind opzoek. Het opzoeken van de teksten 
en wat die betekenen kan daarin een mooie stap zijn lijkt mij. Maar de achterliggende 
drijfveer is misschien wel veel interessanter. 
@ Van alle soorten wereldse muziek is ook een christelijke variant gelukkig. Van pop tot 
metal tot dance etc. You tube staat er vol mee! 
 
@ Ik zeg nu nog dat ze (bijna 11 jr.) bepaalde muziek, als het voorbijkomt, over moet 
slaan omdat de tekst niet goed is. Dan vertaal ik het even en is ze het vaak met me eens. 
@ Verbieden werkt averechts. Wij hebben het met ze over wat ze nu precies horen en wat 
God er van zou vinden. We merken in overleg en samen doen dat je meer resultaten krijgt. 
@ als ze muziek op hebben de echt niet kan qua tekst ze daar op wijzen wat dat met je 
doet als je steeds die tekst beluistert 
@ lastig, onze dochter (14) kent allerlei top40 liedjes uit haar hoofd. Echter heeft ze geen 
smartphone, luisteren wij zulke muziek hier thuis amper en toch kent ze de liedjes. Ze 
hoort het dus met name bij anderen thuis. Hoe wij hiermee omgaan; hier thuis mag ze af 
en toe best een top40 liedje luisteren, echter niet beneden waar de rest van het gezin 
(kleine kinderen) bij zijn. Bepaalde muziek hebben wij echt geen behoefte aan. Alles 
verbieden doen wij niet, dat werkt 
ook niet. En we proberen bepaalde 
christelijke muziek te 
stimuleren. Bijvoorbeeld; als ze 
een keer een christelijke cd wil 
kopen wij die met liefde voor haar. 
 
@ muziekkeus....daar praat ik wel 
over, vooral in de auto. In mijn auto 
luisteren we eigenlijk alleen maar 
christelijke muziek ;), dat horen de 
jongens ook graag. In mijn mans 
auto zit de wereldse muziek ;) We 
hebben sommige nummers 
gedelete of die slaan we over, 
omdat we de tekst niet goed 
vinden. Ik leg altijd uit wat ze 
zingen of waarom ik het niet goed 
vind. Wat ze op hun telefoon 
luisteren, daar heb ik niet echt 
controle over. Maar wat ik er van 
meekrijg, is prima. Zodra ik merk dat het nummers zijn die ik 
niet goed vind, dan praten we erover. 
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De invloed van ouders op de vriendenkeus 

 
 

Reacties van ouders: 

@ Mijn dochter gaat met verschillende kinderen om, met name van haar (christelijke) school en 

de tieners van de kerk. Ik was daar in het begin nog wat naïef in, dat ik het gevoel had dat het 

wel goed zat, echter kwam ik erachter dat het nog niet heel veel zegt als de vriendinnen van 

mijn dochter uit een christelijk gezin komen. Een recent voorbeeld is dat mijn dochter onlangs 

met haar vriendinnen naar een christelijk kamp ging. Mijn man bracht ze er naar toe. Onderweg 

begon één van haar vriendinnen (14jr) te praten over 'pijpen'. Mijn man was geschokt en ik ook 

toen ik het hoorde. We vragen ons dus wel af of de gespreksonderwerpen tussen onze dochter 

en haar vriendinnen uit christelijke gezinnen echt veel verschillen met kinderen uit niet 

christelijke gezinnen. 

@ mijn kind (15) heeft weinig vrienden. wij maken ons als ouders daar wel zorgen over. Maar 

onze dochter wil er niet echt over praten. 

@ Ik heb wel eens moeite met vriendinnen ik zeg er niets van maar ga er voor bidden 

Je kunt omgang wel stimuleren maar of de tiener daar in mee gaat is aan hen, bv stimuleren dat 

ze naar de tieneravonden gaan of uitjes met de tienerclub dat makkelijk voor hen maken bv 

brengen met de auto en voor rang geven op je eigen agenda 

@ de vrienden van school ken ik bijna niet. In Engeland is het minder de gewoonte dat vrienden 

van school ook thuis komen. De vrienden van school zijn niet christelijk. Mijn zoon doet buiten 

school wel dingen met ze zoals paintballen, naar de film, sleepover, maar niet heel veel. Zolang 

ze geen 'rare' dingen doen, vinden wij het goed. We praten thuis wel over 'het leven' en waarvan 

wij vinden dat het niet ok is. De vrienden lijken heel normaal en onze jongens zijn wat dat 

betreft niet adventurous. Dat scheelt ook. 

Van de kerk heeft mijn zoon ook vrienden. Twee keer per week heeft hij club 's avonds. En een 

keer per week komt hij met een jeugdleider en drie andere jongens samen om met elkaar een 

bijbelstudie te doen en met elkaar te bidden. Wat dat betreft een goede balans. 

 
 
 
 
 

Vriendschap 
verdubbelt vreugde 

en 
halveert smart 

Francis Bacon 
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Uitgaan ja/nee ? 
 

 

Uit de reacties blijkt een duidelijk standpunt van ouders op dit gebied. Hier heb je 

zeker wat in te zeggen als ouders. 

Bijvoorbeeld over de leeftijd waarop en de frequentie waarmee er wordt 

uitgegaan. 

 

@ Uit gaan heb je zeker invloed op niet voor een bepaalde leeftijd bv 16 jaar en dan nog niet 

elke week maar 1 x per 6 weken bv 

@ onze dochter is net 14 dus daar is nog geen sprake van. Mocht dat straks gebeuren, dan 

hebben we daar zeker invloed op. Wij voeden haar op, ook als ze 16 of 17 is. Onze invloed is 

wat dit betreft dan wel gezaghebbend. 

@ We hebben als ouders wel duidelijke grenzen. Maar er valt wel per situatie te onderhandelen. 

het maakt bijvoorbeeld uit met wie ze ergens naar toe gaan. 

@ op uitgaan heb je zeker invloed als ouders. In principe moet je 'nee' kunnen zeggen. Nu 

hebben wij geen stappers in huis (nog!), dus in die zin heb ik makkelijk praten. Maar als ouder 

ben je verantwoordelijk, dus moet je ook de afweging kunnen maken of iets wel of niet kan 
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Lied van de week 
Luister hier 
1 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

2 

Neem mijn handen, maak ze sterk 

door uw liefde tot uw werk. 

Maak, dat ik mijn voeten zet                                  

op de wegen van uw wet. 

3 

Neem mijn stem, opdat mijn lied, 

U, mijn Koning, hulde bied'. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

4 

Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets daarvan behoud'. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

5 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat, o Heer, uw Geest er woon'. 

6 

Neem ook mijne liefde, Heer; 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mij zelf, en t' allen tijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


